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iŞ 16 ARALIK 1983 SAYI:50 50 TL KİN YURDUMUZ 
WJ A arviklopedisi 


derginizde 


| TURİST AMCA 


TEŞEKKÜRLER 


Sevgili çocuklar, 


Yeni yılda size yepyeni bir dergi sunmak için hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. 1984'de size yeni romanlar, bilgi köşeleri ve değişik konular sunacağız. 

* 

Bu sayıda, dünyanın en çok okunan çizgi romanlarından olan “Torgal” ve “Korkusuz Badi”nin yeni maceralarına başladık. Bunları da zevk ve heyecanla okuyacağınızdan eminiz. 


* 
Bulunduğunuz ilde, ilçede veya bucakta, yapımı şu son zamanlar- da tamamlanmış yeni eserlerin, meselâ okul, fabrika, stad, motel gibi kuruluşların resimlerini bize göndermenizi ve nitelikleri hakkında bilgi vermenizi istemiştik. 
Bunları yayınlayacağımızı da söy- 


lemiştik. Bu isteğimiz büyük bir il-* 


gi gördü ve sevgili kardeşlerimiz yurdun her tarafından resim ve yazi göndermeye başladılar. 

Yeni eserlerin çokluğu hızla kalkınmakta olduğumuzu gösterir. Bu da hepimizi sevindirir. Yurdumuzu daha iyi tanımamıza da yardım eder. 

İlginize çok teşekkür ederiz. 


Mutlu yarınlar sizin olsun sevili çocuklar. iü kli RÖ. 


EGER BAŞAPA- 

MAZGAK DEVRİYE - 

LER Bizi KUZTAR- 

MAYA GELİP. O 
ZAMA| 


MİNİGAZETE...... 14, Sayfada DAĞARCIK 16. Sayfada KARİKATÜR OKULU.37, Sayfada GÜLMECE, 38. Sayfada 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MANYETİK KER- 
TENKELE BiR 

HAYVAN MIZ NA- 
SIL BİR ŞEY? 


NE — ae 


UZAY AJANILUK 
(25. sayfada) 


CUMA GÜNLERİ ÇIKAR 
16 ARALIK 1983 
SAYI: 50 * CİLT: 27 
GENEL SAYI: 348 


Genel Yayın Muduru : Refik ÖZDEK Yazı işleri Müduru 
Teknik Yönetmen 


Nur İÇÖZU 
Muzaffer ILICAK 


ABONE ŞARTLARI 


Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık — Altı aylık: 1300 TL. 
A.Ş. adına KEMAL ILICAK Yıllık 


:2600TL. 
Yurt dışı abonelerin posta masrafı eklenir, 


ADRES 
Tercüman Çocuk Dergisi Tercüman Tesisleri 
Topkapı- İSTANBUL 
Telefon: 5 82 1212(20hat) 


Dizgi ve Baskı: Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Tesisleri 


Sayın TERCÜMAN Çocuk. 
Derginizi her hafta merakla alır, izlerim. Fakat ne yazık ki ansiklopedi eklerinden bazıları kayboldu. Aşağıda belirttiğim fasikülleri idarehanenizden temin edebilir miyim? 

Yalçın KESKİN 
ZONGULDAK 


Sevgili Yalçın, mektubunda belirttiğin eksik sayılarının hepsi arşivimizde mevcut. Eksik 
sayılarından herbiri için 60 
TL'ık posta pulu gönderirsen, ansiklopedilerini (o tamamlama imkânı bulursun. istek mektubunda adresini ve istediğin sa - yıları belirtmeyi ounutmamanı özellikle rica ederiz. 

TERCÜMAN ÇOCUK 


BİZE YAZAN. 
OKURLARIMIZ 


ADANA'dan A. Paşageçer, A. Şahin Akgül, ANTALYA'dan Nurdal Durmuş, BURSA'dan Bülent Şahin, DENİZLİ'- den Hasan Aşkar, Hüseyin Bayamcı, EDİRNE'den Tülay Burmalar, Neslihan Arslan, İZMİT'ten Pınar Verimli, İSTANBUL'dan Ömer Faruk Bektaş, Rana Berberoğlu, Mustafa Teke, Sü- 


MEHMET AKİF ERSOY 


Milli marşımızın anlamlı sözlerini yazan büyük şair Mehmet Akif Ersoy, 
1873 yılında istanbul'da doğdu. Fatih 
Rüştiyesini ve İstanbul Üniversitesi'ni bitirdi. Zamanın önde gelen öğretmenlerinden Farsça ve Arapça'nın yanısıra dini bilimleri öğrendi. 1894 yılında memuriyete başlayan Mehmet Akif Ersoy, 1908 meşrui'yetinden o sonra vazarlık-mesleğine' atıldı. Son derece kuvvetli bir kalemi, şiirde erişilmez bir üslübu vardı. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'ya inceleme gezisine gonderildi. Kurtuluş Savaşı ile birlikte o da Ankara'ya geçerek ateşli yazılarıyla savaşı destekiedi. Yazdığı İstiklâl Marşı, 1921'de TBMM tarafından Milli Marşımız olarak kabul edildi. Onbir yıl Kahire'de kaldı. Üniversitede Türk 


Edebiyatı okuttu. 27 Aralık 1936 yılında istanbul'da öldü. Şiirlerini yedi ki- 


tapta topladı. “Safahat”, “Süleymani- 


ye 


“Fatih 


Kürsüsü'nde”, “Hakk'ın Sesleri”, Kürsüsünde”, “Hatıralar”, 


“Asım”, “Gölgeler”. Sonra bütün bu 


Şiirleri 


tek kitap halinde yeniden 


yayınlandı. (SAFAHAT) 


zi 


Akın CAN 


Fatih KANLIDERE Metin SANCAKTAR 


leyman Yamaç, Oğuz Göl, KAYSERİ”- den Mehmet Uçar, KONYA'dan Mevlüt Göksu, Hüseyin Uzunoğlu, K.MA-RAŞ'tan Arif Sular, Ahmet Akyor, Sait Pak, Mehmet Beyazıt, NİĞDE'den Mustafa Aktürk, SAMSUN'dan Nail Gökçe, TEKİRDAĞ'dan Arif Özkar, TOKAT'tan Dursun Bülbül. 


di 


6 cilt 
KAPAKLARI 
HAKKINDA 


Dergimizin yayınladığı ansiklopedilere ait cilt kapaklarını almak isteyen okurlarımızın 360 
TL'lik posta pulu göndermeleri gerekmektedir. Dileyen okurlarımız 360 lirayı posta havalesi ile de gönderebilirler. Okurlarımızdan, talep mektuplarına adreslerini yazmayı unutmamalarını rica ederiz. 


BİLİNEN İLK DENİZ 
FENERİ HANGİSİDİR ?.. 


Dünyanın yedi harikası arasında yer elan İskenderiye Feneri, bilinen ilk yapr dır. M.S.285 yılında Mısır Firavunu Tİ. 


Ptolemea'nın emriyle İskenderiye açıklarındaki Taros Adası'na inşa edil miştir. 135 metre yüksekliğindeki bu fenerin en üst katında geceleri sabaha kadar odun yakılarak çevreden geçen gemilere iyol gösterilirdi. o Roma“ İroparatorluğu zamanında da birçok fener yapılmış, ama daha sonra 

bundan vazgeçilmişti. “XI. yüzyılın 

başlarında deniz ticaretinin canlanmasıyla fener yapımı dayenider başladı. 

Fenerlerin ışığı 18. yüzyıla kadar odunla temin ediliyordu. 1780 yılında İsviçreli Argand düz fitili bir yağ lambasını 

fenerlere yerleştirmeyi düşündü. Bu 

konuda buluşlar birbirini takip etti. 


GECE GÜNDÜZ HoguL Horul UYUYOZSUN.,, Biz GÜN SENİ TERKEDECEĞİM ! BENSİZ. 
KALACAKSIN (TEMBELLİĞİN BU KAPARINA, 


KALE DİYOR 


SAN AKLIN PA BAŞINA GELİR YAĞLI BOYA RESİM YAPACAĞINI DA HATIRLATIR z — ZANA ATMAK GİBİ 


EU TEKME ZENİ UYANPIRIZ ,EÖYLE UYANIR | 


M YAPMAK İ 


İŞTE ZANA BİR “NATÜRMORT/,: iSE BUNLARIN RESMİNİ YAPMAKLA BAŞLA .BÖYLECE HEM SEN,HEM SA-NAT AŞKIN UYANIZ 7 HAYDI HE-MEN BAŞLA... 5, 


BIZİMLİ Si İki SAATTEN BERİ CALIŞIYOZ,Yİ YAPTIĞINA BIR Göz ATAYIM... 


BAKALIMİ)Z © 
BE SÜüRPJl) 


ÖZET; Arla kardeşi ALkair'e karşı savaşan Vinken'e yardim eder. Sav: 


Mi kazanan Vinken, Aria'ya köyde kalmasını teklif eder. Aria kabul etmez ve yola koyulur. Mola verdiği bir köyde de köy halkını sihirbaz bir kadından kurtarır. Tekrar yola koyulur. Bu defa dayısının gemisi ile denize açılır. Kendilerine saldıran korsanları Kapal'ın silâh İle yenerler. Kapal artık onlara hizmet edecektir... 


Bv ATI, 
SEÇTİM... ÖBÜR KIYI” 
DA VE EMİN Erir 
LAN GÜZEL IN 
EİN ANCAK BU 
TUTABİLİZ”.. 


© Açık HAYAYI,TABİ: | 
ATI Gök. SEVİYORUM... İGIM-DEN Biz SES” TABİATI SEV VE KORU, HEP TEMİZ. HAVADA YA-SA... BİR GUN GENCLİK. Gi-DECEK ,, DİYOR: 
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(BU YOLDAN GİTME... YO” 
SA KENDİNİ BİNLERCE 
SANA MEZAR OLMUŞ BiR. 
HE AMAN BULUR - 


EN 


UL 


CEĞİM ,LiMSE BANA EN- 
GEL OLAMAZ... 


İLEEDE DE KAPI GiBi 

BİR SEY VAR..DAHA, 

YANDAN N o MER li te. 


ÖYLE 
BiR YAPIYI 
BÖYLE PİS 
KOLAN BiR. 
YELZE NİGİN 


BİR. YERDE 

KİMSE YAZA- 

YAMAZ. ., HİC 
KİMSE» 


ela si 
EA ve 
N 


Ar SARA OLSA GE - 
PEK, SİŞLER APA- 
ASINDA GÖRDÜĞÜM 
KAPI DA ONUN 


“ İSİ PE ORASINI |: VENBİSİNE YUV/ 
YAPMIZ,.. / 4 


/ BIR ZARARI OLMAZ 
| ŞU HAZİNEYİ PE Göğ! 
5 MEYİ COK İSTİYORUM 

AMA NASIL? NEYSE 
ALSAM OLUYDE... 


EE EE eş BAŞARMA ŞANSIM 
Bu BE ZOP s5 ö AŞÇİ COLAZ,AMA DE- 
YAN EÇ 
YAL. YANI BEG NEMEYE DEĞER 


Ea 


Ae LERE i Posgusu.. | 
YILDIZ FALINDA KA! va N 


BİN SEMBOLUDÜR.K 
BU EiNANIN DA 


EM TUZAK iSE YARASA 


BARI 


KIMILDAYAMI 
İl yozum... BAĞ-LANMIZIM.:.. 


BU HÂZİNE ELM - 
SÜZLÜKTEN BASKA 


| (BiZ ŞEY DEĞİLDİR.SZ 


İNSANLAR BUNU GOH 
İSTERSİNİZ 


PEMEK 
SENİN HAZİNEN 
BU ip? ei 

TUR. 7 
SEN İLEENENİ 7 


ARTIK BU HAZİNENİN BEK-ÇİLİĞİNE LAYIK DEĞİLİM...ÖLÜM-SÖZLÜĞÜ SEN KAZANDINF ÖLÜMSÜZLÜK 
Mü7 


MEZDİM,..HAYbi ELNEPA,.. 
OLUMSÜUZLUĞÜU 
SANA BIRAKI- 

YOZUM.BEN ($ 
TEMEM .BENİM 

İSTEDİĞİM SEY 

HİÇ BiZ. SEYİN 


EUGÜN HER. ŞEYİMİ VİTİR PİM... SEZEFİMİ,EJDERHA KUYRUĞUML,». KÜÇÜK. Biz SonsuzA YAREN 

o UZ. R UTANG 

İĞİNDE YAŞAYACAĞIM. 


şenmiş bir salonundan pek farkl değil. 
Ancak bazı düğmelere basılınca işler de-Zişiyor. 


Ünlü Alman dekoratörü Heino Stamm ın çizdiği geleceğin salonunun görünümü bu haliyle günümüzün modern dö- 


TN 


Salonun görünümünün değişmiş hali. 


1. Çocuklann yide oyunlar ekranı. 

2-Evin bölümlerini denetlemek için kullanlan minik televizyon ekranlar 8-Hoparlörler. 

4-Zaman saati 
5-Stereo-video teyp 6- 
Teyp bandının geçişini gösteren saat. 7-Resimli pikap, &Hi-Fi pikap, $ 
Kaset teyp, 10-Kaset teyp, 11-Ses yükseltici, 12-Video kamera, 13- 
Video bantlannın konduğu bölüm. 
14-Duvarlardaki hoparlörler. 15-Stereo kulaklık. 16-Kumanda tablosu, 17-Video oyun kasetinin takıldığı araç. 
18-Televizyonun altı ek kanalındaki yayınların izlenebildiği monitörler. 
19-Renkli büyük. 
televizyon ekranı, 20- Uzaktan kumanda tablosu 21- Ev kompüteri kumanda aracı. 22-Ev kompüteri monitörü, 23- 
Ev kompüterlerini programlama tablosu, 24- Televizyon ekranlı telefon. 25- Telefon 


Eloktronik âletler öylesine kolaylık sağlıyor ki, yaşamak için birkaç düğmeye dokunmak yetiyor... Her bilgi, her oyun video bantlarda kayıtlı Bu gidişle alışveriş için 


dükkân dükkân dolaşmak bile tari'he karışacak 


x — lektronik aletler günlük 

hayatımıza öylesine girdi ki, şimdi herkes geleceğin evinin nasıl olaca- 

si ğı konusunda bir şeyler 

söylüyor. Söyledikleri de hayal 

ürünü değil. İşin aslını bilinen, uygulanmakta olan yöntemlerin 

uyum içinde birleştirilmesi teşkil ediyor. 

Karmaşık bilgisayarların çalışma sistemlerini, ancak bunların kullanıldığı alanlardaki uzmanlar biliyor. Ama bunlara göre çok daha basit elektronik oyuncaklar çocukların ellerinde dolaşıyor. Nitekim, pek yaygın olmamakla birlikte, bizde de bu tür oyuncaklara rastlanmaya başlandı. 

Videonun evlerden bir çoğuna girdiği ülkelerde televizyon için hazırlanan oyun kasetleri büyük ilgi topluyor. Gözalıcı renkleri ve sesi ile halka cazip gelen kasetlerin fiyatları 5 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor. Yüzden fazla konuda hazırlanan oyun kasetleri insanı öylesine oyalıyor ki, televizyonda birden fazla kanaldan yayın yapılan ülkelerde bile, pek çok kişi, ekranda televizyon programı seyretmek yerine, bu kasetlerdeki oyunlarla vakit geçirmeyi tercih ediyor. 

Elektronik oyuncaklar içinde çok daha basitleri de var. Meselâ hem saati gösteren, hem de çeşit- 


li oyunlar oynanabilenler oldukça ucuza satılıyor. 


Elektronik araç yapımında önde gelen firmalar kısa aralıklarla yeni buluşlarını piyasaya sürüyorlar. Nitekim bir firma; konuşabilen elektronik beyin yapımında son aşamaya geldiğini açıkladı. 
Böylece, yakında insanın bir makine ile konuşması gerçekleşmiş olacak. Bir başka firma iş aracı ile oyunu birleştirme yolunda. Bu da hem çeşitli oyunlar oynanabilen, hem daktilo makinesi olarak kullanılabilen garip bir şey. 

Federal Almanya'da çeşitli dalda yapılacak yayınların izlenebileceği kapalıdevre televizyon sisteminin hazırlıkları tamamlanmak üzere. Bu sisteme abone olacak kişiler aynı zamanda görüntülü telefon sahibi de olacaklar. Ev kadınları telefonla arkadaşların- dan yemek tarifi alırken, evin çocuğu arkadaşına ödev sorarken telefonun yanındaki ekranda birbirlerini görebilecek. Alışverişe çıkarlarken hangi malın, hangi dükkânda kaça satıldığını öğrenebilecek. 

Bu gidişle kısa sürede evlerdeki yaşama düzeni de herhalde değişecek. Bu değişikliğin nasıl olabileceğini merak eden bir dergi Almanya'nın tanınmış dekoratörlerinden Heino Stamm ile temasa geçti. Yeni buluşların kulla- 


nıldığı bir evin salonunun nasıl olabileceğini sordu. Heino Stamm da kendine göre bir çizim yaptı. 


Dekoratörün çizdiği salon, görünüşü ile, ilk bakışta modern bir evinkinden pek farklı değil. Ancak sağda sondaki kapaklar açılınca ortaya, elektronik cihazların eğemen olduğu bir salon çıkıyor. 


Meselâ bir düğmeye basılınca büfe 180 derece dönüyor, cam dolabın yerini elektronik araçların yerleştirildiği bölümler alıyor. Bir başka vitrin sağa sola hareket ediyor, ortada büyük bir televizyon ekranı beliriyor. Basit çalışma masasının üstünde değişik amaçlarla kullanılabilen kompüterler ortaya çıkıyor. Aile reisi işlerini bu masada oturarak halledebiliyor. 


Ayrıca bütün televizyon prog- | 


ramlarını banda alıp, sonradan seyretme imkânı olduğundan evin hanımı mutfaktaki işi bitmemiş- 


se, çocuklar derslerini tamamlamamışlarsa akılları televizyonda 


kalmadan gönül rahatlığı ile işlerini bitirip, televizyon programlarını sonradan banttan seyredebiliyorlar. 

Ancak bütün bunlar akla bir soru getiriyor. Cevabı aranan bir soru: İnsanların zamanla okuma yeteneklerini kaybedip kaybetmeyecekleri... 


Üsküdar çocuk yuvasını ünlüler şenlendiriyor 


ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
KUTLAMALARI 
DEVAM EDİYOR 


Öğretmenler Günü do- (o “Karanlığı (o Aydınlatan layısıyla Atatürk Kültür Öğretmen”, O tablosunu Merkezi'nde düzenlenen canlandıran öğrencilerin j p 5 i in aile Özel rd sergiledikleri oyun büyük —>, mr i oğlu Lisesi öğrencileri || ilgi gördü. Müzik öğret- iğimiz gü le. 
büyük ilgi topladılar. meni Ruyen: Birol yöDeti: Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Üs 


mindeki koro da, verdiği küdar Çocuk Esirgeme Kurumu Yuvası'nda 


Öğretmenleri Beyhan O konserle büyük alkış top- ünlü sanatçılar çocuklara unutulmaz daki-Özaydın yönetiminde İndi. kalar yaşatıyor. 


KRİKO 


Kimsesiz 45 çocuğun barındığı yuvada, tertiplenen eğlencelere Erol 
Günaydın ve yardımcısı Tacettin Diker kukla ve Kara- göz gösterileri ile neşe katıyor. Suna 
Pekuysal da, küçük- 


YERİNE 
YASTI K lere anlattığı masallarla onlara yalnız- 


Şoförlerin en korktukları şey, kalabalık Otomobilin egzos borusuna takılarak şi- ! | lıklarını bir an olsun 


bir caddede birdenbire lâstik patlamasıdır. şirilen balon şeklindeki yeni kaldırıcılar ii ii unutturuyor. o Yuva Aslında lâstik değiştirmek son derece ko- 1.5-4.5 ton arasındaki bütün araçlarda kul- oi bu proglay bir iş gibi görünür, ama krikoyu takıp, lanılabiliyor. y RES otomobili havaya kaldırmak bile oldukça ramların devam zaman alır. Üstelik pek de pis bir iştir. Me ll hee e tutu- edeceğini ve hayır- an bu yeni tip kri ın bir özelliği de, mi- 

, Oysa Amerika'da piyasaya çıkarılan ye- nicik bir paket haline gelebilmesi. Böylece Sevel ç sanatçıların ni bir araçla, şoförler bu dertten kurtuldu- O otomobilin bagajında da çok az yer kaplı- daha birçok yeniliklar. yor. le çocukların elinden o tutacaklarını söylüyorlar. 
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Gazete 


SARAY 


ŞİŞELERDEN 


YAPAN ADAM... 


harlie Yelton adlı 63 yaşındaki bir Amerikalı, ba-C cağı kırılınca emekliye ayrılmak zorunda kalmıştı. Bir anda ne yapacağını şaşırdı. Ama sonunda boş vakitlerini değerlendirecek bir yol buldu. Şişelerle hediyelik eşya yapmaya başladı. İyileştikten sonra da her sabah sokağa çıkıp, eski şişe toplayan Charlie Yelton bu defa evinin önüne attığı beton üzerinde şişeden ev inşa etmeye başladı. Tam 


FETHİYE'DE ŞİİR 
YARIŞMASI YAPILDI... 


Muğla ilimizin Fethiye ilçesinde düzenlenen İlkokullararası Şiir ve Kompozisyon Yarışması 


sonuçlandı. 

Öğretmenler Günü dolayısıyla tertip edilen yarışmada dereceye giren 


öğrenciler, Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan törende, ödüllerini aldılar. 
Yarışmada dereceye giren öğrenciler ve okulları şu şekilde açıklandı: 


Şiirdalında: 

1.Kutsal Karaköse 
(Atatürk İlkokulu) 
2.Hilal Eskici (Yunus 
Nadi İlkokulu) 

.3.Ali Topçu (Gamköy İlkokulu) 


Kompozisyon dalında: 
1.Işıl Dedeoğlu (Yunus 

Nadi İlkokulu) 

2.Ahmet Selim Yüce 

(Günlükbası İlkokulu) 

"3.Ekin Sayındı (Yunus 
Naai iikokulu) 


11.897 şişeyi yanyana dizdi. Plânını kendisinin çizdiği evi kısa sürede inşa eden Yelton'un bu garip eseri, görenleri hayranlık içinde bırakıyor. Öyle ki, hemen hemen her gün otobüsler dolusu ziyaretçi, 


bu değişik sanat eserini görmeye geliyor. Yaşlı sanatçının en büyük korkusu ise, şişeden yapılmış evi gezenlerin, yanlışlıkla bir yerleri kırıp, dökmesi. 


Nazilli ana okuluna kavuştu 


Murat ULUSOY 
NAZİLLİ'den bildiriyor İlçemiz bu yıl tam teşekkülü modern bir ana okuluna kavuştu. Okulların açılışıyla birlikte eğitime başlayan ana okuluna, 2.5-6 yaş arası çocuklar kabul ediliyor. 100 metrekarelik oyun bahçesi, yemek salonu, uyku ve dinlenme sahaları olan ana okuluyla Nazilli'- nin büyük bir ihtiyacı karşılanmış oldu. İsteyen öğrenciler yarım gün, isteyenler ise tam gün olarak ana okulundan yararlanâbiliyorlar. 


SİZİN içi i ÖĞRENDİK 


7 gz 


Ölüm günü “Düğün gecesi” 


Şeb-i Arus olarak anılan büyük ilim 


adamı. 700 yıldır bilgisiyle insan- 


lığa ışık tutan büyük tasavvüf'sairi. 


MEVLANA 


unduğu bilgilerle 700 yıldır dünyaya S ilim ışıkları saçan büyük tasavvuf şairi, Mevlâna her yıl-olduğu gibi bu yıl da 17 
Aralık'ta Konya'da yapılacak Şeb i Arus törenleriyle anılacak. i 

Onun anma gününde hazır bulunmak isteyen inanç sahibi, pek çok kişi, dünyanın dört bir yanından akın akın Konya'ya geliyor. Dilerseniz bu büyük insanın hayatını bir kere daha hatırlayalım: 

Mevlâna 1207 yılında Horasan'ın Behi şehrinde doğdu. Özbe öz Türk bir ailenin çocuğuydu. Bütün çocuklar gibi neşeliydi. Oyunlar oynayarak, bilgi dağarcığını her geçen gün genişleterek büyüdü. Yaşı ilerledikçe inançları yüceleşti, bilgisi derinleşti. 

Yazılarıyla, sohbetleriyle hep gerçeğe, güzele, doğruya varmayı amaçlamıştı. Bu büyük filozof, bütün dünya insanları arasında insancı ve ahlâkçı bir görüş yaydı. 

Kitapları 700 yıldır elden ele, deyişleri dilden dile dolaşan Mevlâna, öldüğü zaman Müslümanlar, ”O peygamberin Nuru'dur, Erdemliklerin sonsuz denizidir”- dediler. Diğer dinden olanlar da, onu kendi peygamberleri derecesinde gördüklerini söylemekten çekinmediler. 

Dünyada her dilden konuşan, her dinden olanlara aynı anda böylesine etki edebilmek, onları böylesine fikir ve iman birliği içinde bulundurmak MEVLANA” dan başka kimseye nasip olmadı. 

Mevlâna arkasında, sunduğu bilgilerle aydınlanan binlerce insan ve ciltlerle fikir bıraktı. 


alir, 
KUZ 


DOKTORLUK 
HAYALİ 
SONUNDA 


ŞU DÜNYANIN 
İŞİNE BAK 


> e a) 


A Wilhelmshaven şehrinde fırıncılık yapan 46 yaşındaki Gunther Finckenstein çocukluğundan beri operatör olmayı hayal ediyordu. Hele son yıllarda yaptığı işten hiç mi hiç memnun değildi. Sonunda bir sabah yataktan fırlayıp kalkmasıyla soluğu şehir hastanesinde alması bir oldu. Artık kararlıydı. 
Ne pahasına olursa olsun, birini ameliyat edecekti. Kimseye görünmeden ameliyat odasına girdi. Bir ameliyat elbisesi giyip, el divenleri eline geçirdi ve ağzını kapatarak, ameliyathanenin yolunu tuttu. Hastayı getirdiler. 16 yaşlarında bir genç kızdı. Narkoz verildi. Ameliyat başladı. Sahte doktor neşteri kaptığı gibi kızın bacağına sapladı. Oluk.gibi kan fışkırmaya başladı. Sahte doktor kanı bir türlü kesemiyordu. Hemşireler duruma müdak le ettiler. Doktorun halinden şüphelendikleri için onu ameliyau masası- nın başından aldılar. Durumunu araştırdılar. Tabii sahte doktorun foyası hemen meydana çıktı. Gunther Finckenstein hapse giderken, “Yine de mutluyum" diyordu. “İnsan hayatta bir defa da olsa dilediğini yapabilmeli.” 


*Afgan'stan'da bulunan bir Buda heykeli, dünyann en zun heykeli olarak kabul edilmektedir. Buda'n uzanmış, yatar vaziyette gösteren heykel tam 305 metre uzunluğundadır. 

*ABD'nin en hızlı şo- — förü olarak nitelendirilen Joie Chitwood, 1978 
yılında otomobilini iki tekerleği üzerine kaldırarak 9.01 km. yol almıştr. İndianapolis karayolu üzerinde kılan bu rekoru, bugüne kadar tekrarlayar olmadı. 


*Dünyanın en büyük çadırı 1958 yılında bir Al man firması tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de o kurulmuştur. Çadır, 17.500 metrekarelik bir alan kapla maktaydı. 


ip 


sDünyanın en büyük kapısı, Florida'daki uzay üssündedir. Kanatlarının her birinin yüksekliği 140 metredir. Dünyanın en kalın kapısı da yine Amerika'da bulunmaktadır. 
Kaliforniya'da Lawrence Livermore Laboratuvarı'nda bulunan kapının kalınlığı 2.43 metre, ağırlığı ise 44 tondur. Kapı nötron kalkanı olarak kullanılmaktadır. 


EH emeği göznuru 


EREEEEK 


vinizdeki boş şişe, cam kaplar E ve çeşitli şeker kutularını el emeğinizle güzelleştirerek dostlarınız ve arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. 

Çeşitli boyda kalın ve ince fırçalar, şeffaf cam boyası, örnek bir resim ve dış hatları belirleyecek siyah kontür boyasını hazır edin. 
Boyamaya başlamadan Önce camların ve kapların iyice yıkanıp temizlenmesi gerekiyor. Aksi hal- 


tutturamazsınız. En önemli nokta da boya yapacağınız masanın üzerine büyük bir kâğıt yaymanız tabii... 


de boyayı 


lin > 
TARİHTE BU HAFT ADE 


— İZ ARALIK 1273. Mevlâna Çelâ- 
-— leddin Rumi'nin ölümü (1930) 


Pülümür'ün kurtuluşu 

18 ARALIK 1111- İmam Gazali'- 

nin ölümü 

.19 ARALIK 1798- Ünlü hattat — < Yesari" nin ölümü 


20 ARALIK 820- İmam Şafii'nin 
ölümü 

21 ARALIK 1603. Sultan İli. 
Mehmed'in ölümü, 1. Ahmed'in tahta çıkışı. 


» Cam boyasıyla evdekicam kavanoz, şişe, kâse gibi eşyayı şenlendirmek mümkün. 
Biraz dikkatli çalışarak sevdiklerinize birbirinden güzel armağanlar 
“ yapabilirsiniz 


Seçeceğiniz boyama tekniği tamamen yaşınıza ve becerinize bağlı. Yaşınız büyükse, kontür tekniği ile çok iyi sonuçlar alırsıniz. Bu teknikle çalışırken, örneğin kabın içine yapıştırmanız gerekli. Ağzı geniş kap kullanın. 


Kontür boyasıyla kabın dışından hatları (o belirleyin. Kuruduktan sonra içlerini istediğiniz renkte boyayın. Bunun yanısıra basit çizgiler, noktalar ve balonlarla boyadığınız cam kaplar da çok iyi bir görünüm verir. Hem kolay hem de son derece zevkli bir iş. Boyanan cam kapları bir gece kurumaya bırakın. Boyaların daha dayanıklı 


Si olması için, içine'su dolduracağı- 


nız bir tepsinin.içinde bir süre fk rında tutabilirsiniz. 
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MARİFETLİ 
PAPAĞANLAR 
ÜLKESİ 


A jantinli bir genç, Kanarya Adalarında paten yapan papağanlarıyla ilgi topluyor. 

Grand Kanarya Adası'ndaki Palmitos Parkı, ilginç papağan gösterileriyle bütün turistlerin ilgisini çeken bir yer. 
Bu parkta 45 çeşit papağan bulunuyor. George Herera adlı 30 yaşındaki Arjantinli burada kendine ait bir kuşlar ülkesi kurdu. Büyük bir sabır ve anlayışla bugüne kadar kimsenin başaramadığı bir olayı gerçekleştirdi. Papağanlarına sadece konuşmayı değil, koşmayı, paten yapmayı ve bisiklete binmeyi öğretti. İspanyol milli marşı çaldığında papağanın biri bayrak kaldırarak gösterinin başladığını ilân ediyor. Zekâ oyunları ve çeşitli top oyunları, on papağandan olusan grup için hiç problem değil. Hattâ ou kuşlardan biri, Guiness'in ünlü rekorlar kitabına 


George Herera, 30 kadar papağanıyla akla, hayale 


girmeyi başardı. Bu kuş, halktan topladığı paraları kumbaraya atıyor. Halkın zevkle ve eğlenerek izlediği bu sanat, aslında uzun uğraşların ve büyük bir sabrın ürünü. 


sunuyor. Papağanlar için 


gelmedik gösteriler | 


paten, trapez gibi gösteriler son derece basit, 


Arjantinli papağan terbiyecisi bu konuda şöyle diyor: “Onları ancak beslenme sistemiyle terbiye edebiliyorum. Çünkü kuşlar da tıpkı insanlar gibi. Karınları tok olunca çalışmıyor. 
lar. Kendilerine bir başarı karşılığında yiyecek verdiğim için her gösteriye zevkle çıkıyorlar.” di 


itibaren yüksekliği 2 km'den azdır. Alpler'de kar çizgisi deniz seviyesinden iki km. yüksektedir. a 

Kar çizgisinin yüksekliği güneş ve rüzgânn yüksekliği ile ısı ve rutubete bağlıdır. Bu çizgi yazın yükselir. Hattâ bazen sene- den seneye farklılıklar gösterir. 


Ekvator'da bile devam karl alanlar olduğunu biliyor muydunuz? Afrika'da, Klimanjaro gibi büyük dağlardan bazılannın tepeleri daimi kar çizgisinden yüksektedir. 


KAR ÇİZGİSİ x NEDİR? 


Dünyanın bazı yerlerinde devamlı karlı alanlar bulunur. Kutuplardaki Arktik bölgelerde, bunlar deniz seviyesine erişirler. 
Grönland'da deniz seviyesinden 


* 
* 


İLK RESİMLİ ROMAN 

Bugün zevkle okuduğumuz çizgi romanların atasının mağara devrine dayandığını düşünebilir misiniz? Gerçekten de mağara resimleri bir konuyu baştan sona kadar anlattığına göre ilk resimli roman olarak kabul edilebilir. 
M.Ö. 1500 yılında yapılan Mısır firavunlarına ait “ÖLÜLER KİTABI” ise bir hikayeyi baştan sona resimlerle anlatan ve içinde yazılı metinler bulunan 


gerçek bir çizgi roman olarak kabul edilir. 


ii DEV KADRO iKi DEV OYUN 
AYNI GÜNDE SAHNELENDİ 


Zeki Alasya, Metin Akpınar ikilisi ile Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nun Harbiye Konak Sineması'nda sergiledikleri “Beyoğlu Beyoğlu” adlı mü zikal güldürü ile Erol Evgin, Necla Nazır, l Adile Naşit, Ayşen Gruda, Nevra Serezli — ve Ahmet Gülhan gibi sanatçıların rol | aldıkları “Şen Sazın Bülbülleri” aynı ta rihte, yani 29 Kasım gecesi gösterilmeye. başlandı. Hiç şüphesiz iki: si de birbirinden güzel olan bu iki oyun, bir tarih hatâsı sonucu aynı gün perdelerini açmalarına rağmen her iki tiyatro da tıklım tıklım dolmuştu. 


iŞTE BERABER 
“HERYERDE 
BERABER 


Sezen Aksu, Müjde Ar ve İbrahim “Tatlıses, sanat dünyamızın ayrılmaz birüçlüsü haline geldi. 

Sezen Aksu'nun assolist çıktığı gazinoda Müjde Ar ve İbrahim Tatlıses'ten başka sadece Müjdat Gezen ile Perran Kutman çifti çalışıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir Fuarı gazinolarında hep bol sanatçılı kadrolar ile programlar yapılmasına alışanlar buna şaşırmaktan kendilerini alamıyorlar.Ama ortada bir gerçek var. Sezen Aksu, Müjde Ar ve İbrahim Tatlıses, Müjdat Gezen ve Perran Kutman ile takviye ettikleri kadroları ile çalıştıkları gazinoyu, her gece doldurup, emirle Bü Bu em Sezen Aksu'nun görüşleri şöy- 

““-Birdolu sıradan sanatçinn sabneye v ime ii m gerçekten i ii al Ü program uyg MIŞ tediği bizlerin, sahnede daha uzun i mler masına önemi verdik ve bu şekilde bir  . Kuzu Dr gazino programı hazırladık. Düşündügümüzün ne kadar yerinde een herkes serin oldu.” s 


* Uzun zamandır sesi solu-Zu akmayan Nilüfer, önümüzdeki günlerde çıkaracağı yeni longplayinin hazırkıklan içinde. Nilüfer, bu son plağında yepyeni bir türü deneyeceğini belirtiyor. 


* Kadir İnanır son filmini tamamladıktan sonra biraz dinlenmek için kayıplara kanşt. 


* Bebek'teki plakçı dükkaranda, bundan böyle videoculuk yapmaya da karar veren - Ersen, önümüzdeki günlerde “Dadaşlar” grubu ile bir Anadolu turnesine gkacak. 


.üdar Şehir Tiyatrosu" Hansel ve Gretel oyunu sergile- 
'niyor. Geçen yıl Muhsin Ertuğrul Tiyatrdsu'nda sergilenen 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ANKARA'DA YÜZME 
ŞENLİĞİ VAR 


vrupa Uluslar Kupası yüzme 

yarışmaları bu hafta Ankara'- da yapılacak. Uluslararası Yüz- 
.me Federasyonu resmi programına dahil bu yarışlara Avrupa'nın ünlü yüzücüleri davet edildi. 

Erkeklerde Ahmet Nakkaş, Gökhan, Hakan, Ali Özüak, Turgut, Çakın, Önder ve Murat Aytaylan tanınmış yüzücüler arasında derece almaya çalişacak- 


lar. Bayanlarda da Memduha, Oya, Lale, Pınar, Aylin ve Hüma ünlü rakiplerle çekişecekler, 

Bu yarışmalar 25 metrelik havuzda yapılacak. Olimpiyat ve 
Dünya şampiyonaları ancak 50 
metrelik havuzlarda yapılır. Fa-Jkat 25 metrelik havuzlarda da 'uluslararası nitelikte yarışmalar düzenlenebilir. Ancak değişik boyuttaki havuzların rekorları da ayrı ayrıdır. 


HAFTANIN MAÇLARINA BİR BAKIŞ 


ürkiye Birinci Ligi'nde bu hafta, şampiyonluğun en kuwetli adayı T dört takımdan ikisi, Beşiktaş ile, Fenerbahçe karşılaşacak. 

Beşiktaş bu yıl uyumlu bir futbol oynuyor. Samet, Ulvi, Necdet gibi tecrübeli futbolcular yanında kendi bünyesindeki yetişmiş elemanlar olan B. Haluk, K. Haluk, Ziya, Feyyaz gibi gençler ve bunlara katılan Zafer ile Metin anlaşmış bir ekip teşkil ediyor. İki Yugoslav futbolcu Şekerbegoviç ve Arnavutoviç kadroya güç katıyor. 

Fenerbahçe ise özellikle son haftalarda göz dolduran maçlar çıkarıyor. Savunması güçlü. 
Selçuk ve Repciç gol şansı olan futbolcular. 

Fenerbahçe ile Beşiktaş bugüne kadar ligde 52 karşılaşmayaptılar. Bunlardan 20'sini Fenerbahçe, 12'sini Beşiktaş kazandı. 20 maç berabere bitti. 
Şimdi merakla beklenen 53'ncü lig maçının sonucu. 

Şampiyonlukta iddialı diğer iki takımdan Galatasaray Sarı- yer ile, Trabzonspor İse Sakaryaspor ile karşılaşacak. 

Haftanın diğer maçları da 

şunlar: 
Karagümrük-Boluspor, Adana Demirspor. Antalyaspor, Or. 
duspor. (Kocaelispor, Zonguldakspor- Adanaspor, Bursaspor-Ankaragücü, Gençlerbirliği-Denizlispor. 


Futbolda 
- bayanların da Avrupa Şampiyonu olacak 


pan Avrupa Futbol Şampiyona- 


sı'nın finalleri Haziran ayında Fransa'da oynanacak. 

İlk defa düzenlenen bu şampiyonaya 
16 ülkenin bayan futbol milli takımları 
katıldı. Eleme maçlarını kazanan İngiltere, İtalya, İsveç ve Danimarka takımları, yarı finale yükseldi. 

Nisan ayında yapılacak yarı final maçlarında İngiltere ile Danimarka, İtal. 


, ya İle İsveç karşılaşacaklar. Bu maçlar 


sonunda finalistler belli olacak. 

Bayan futbol milli takımlarının maçları, çok heyecanlı ve gollü oldu. Eleme maçlarında 6 karşılaşma yapan İsveç takımı, 26 gol attı ve 1 gol yedi. İngiliz 
milli takımı da, yine altı maçta yediği 1 
gole karşı, 24 gol attı, 


AVRUPA KONSEYİ İÇİN KOŞU 


Avrupa Konseyi'nin kuruluş yıldönümü sebebiyle ilgi çekici bir bayrak koşusu düzenlendi. 

Portekiz, Danimarka, Avusturya ve Fransa'dan atletler ellerinde bayraklarla yola çıkacaklar ve her etapta bayrağı bir başka atlete teslim edecekler. Ve son etaptadört atlet Fransa'run Strasbourg şehrinde bulunan Avrupa Konseyi binası önünde buluşacaklar. 

Atletler bu bayrak koşusunda 11 ülke- den geçecek ve 7 bin kilometre yol katedecekler. Tabii bu koşu bir yarışma değil, Olimpiyat meşalesinin taşınması gibi bir şey; 


NEW YORK MARATONUNDAN 
PARA KAZANDI 


Dünyada en fazla sporcunun katıldığı yanşmalardan biri olan New-York maratonu bir açıkgözün işine yaradı. 

Çoğu amatör binlerce kişinin sırf spor yapmak için katıldığı bu yanşmanın yapılacağı tarihten çok evvel bir açıkgöz, yarış sırasında isteyenlerin filmini çekeceğini duyurdu. Yanşmaya katılan ve bunu belgelemek isteyen pek çok kişi filminin çekilmesini istedi. Herkesin ayn ayn video filmini çeken: kişi bunlar yüzer dolardan satıp, bir anda milyoner oluverdi. 


e 
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AVRUPA'DA 
NOEL PULLARI,., 


oel sebebiyle dünyanın çeşitli ülkelerinde posta idareleri yeni N pullar çıkarttılar. 

Federal Almanya'da ve Berlin'de çıkarılan artı değerli Noel pulları yalnız posta merkezlerinde değil, çeşitli yardım kuruluşları aracılığı ile de satılıyor. 

Berlin Posta İdaresi'nin hazırladığı seride motif olarak Nijerya yerlilerinin yaptıkları heykellerin resimleri kullanıldı. Federal Al manya'nın çıkarttığı pulun üstünde ise Asya'da yapılmış bir tablonun resmi bulunuyor. 

İngiltere'de çıkarılan Noel pulunun üstünde eski bir posta kutusu resmi var, Bu posta kutusunun çevresinde ise ağzında zarflar bulunan posta güvercinleri uçuyor. 

Hollanda'nın çıkarttığı Noel pulundaki resim, modernleştirilmiş bir efsaneden kaynaklanıyor. 

İsviçre'de çıkarılan Noel puluna motif olarak ondokuzuncu yüzyılda evlerde hem yemek pişirmek hem de ısınmak için yararlanılan bir ocak resmi seçilmiş. ” 


KAN BAĞIŞI 


YMM / İ Almanya ve 


KAMPANYASINA | (lan pm lee. 


artı değerli. 


PTT'DE KATILDI. E m er oyn een | NOG) baba Ozel zarilari 


bi kampanyasına PTT İdaresi 


de katıldı. Bu maksatla bazı . j 

merkezlerdeki pul makinelerine M t k d t Şİ 

“Kan Bağışla, Hayat Kurtar”- 5 d d d al Sa | â. .. 

ibaresi bulunan klişeler takıldı. Mei an i An- ntalya'ya bağlı Demre'de düzenlenen Noel Ba! r - 

ai karama İzle, darda, EE YAR ii sebebiyle 5 Aralık günü “Noel Baba anma törenleri 

zurum ve Eskişehir illerindeki Demre Antalya 5.11.1983” yazılı özel tarih damgası kullanıldı. 

12 merkezde sürdürülen bu uy- PTT İdaresi bu konuda pullu ve damgalı özel zarflar da hazırgulama 14 Şubat 1984 tarihine ladı. 35 liradan satışa sunulan bu zarflar 5 Mart 1984 tarihine 


kadar devam edecek. kadar satışta kalacak. 
Kk XX 
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ÜST KATTAKİNİN AĞAÇ MERAKIMDAN 
BET 


YAKLAŞIYOR 
Baytekin ŞIPKA — İZMİT 


Aferin Baytekin. Karikatürlerin iyi. Yazın biraz zayıf. 
Karikatürün yanında yazı yazmaya da çalış. Sevgiler. 


CENGİZ 
Karikatürün iyi ama soyadını ve “ şehrihi yazmamışsın. Selâmlar Çağatay ÇAKMAK - ANKARA Aferin sana Çağatay. Çalışmaya devam et. Selâmlar. 


SE, 


YAZISIZ — £ 


Yaşar ATEŞ 
ESKİŞEHİR 


Karikatürün iyi oama,o imzanın yanındaki anlamsız şeklin iyi değil. Ayrıca karikatüre “YAZISIZ” yazısını sen yazma. Selâmlar. 


Necmettin ÇANAK 
K. MARAŞ 


Bundan önceki karikatürlerinin (o konusu daha iyi idi. 

Çalışmanı bozma. 

Temiz fotokopi ka- 

A İk 4 rikatürler yayınla- 

Hulusi YILDIZ — ANKARA - nabilir. Karikatür-Karikatürlerin yayınlanabilecek gibi e ç lerdeki gölgeli yer- değil, ama birini seni teşvik etmiş ol- z — : ler çini mürekkebimak için yayınlıyorum. Çok ama çok ni sulandırarak da 


çalışmalısın. Selâmlar. yapılabilir. o Sevgi ve selâmlar. 
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ŞAKACIKTAN 


Gülmece güldürmece 


HAKLIYMIŞ 
Akıl hastanesinin bahçesinde, iki hasta dolaşıyorlardı. O sırada bir motor sesi duyuldu. Bir süre etraflarına bakın- 


dılar. Sonunda birisi başını havaya kalik dırdı ve: 
—Aaa... Bak havada bir hekopter 


uçuyor, dedi. 

Diğeri hemen lâfını kesti: 

—Akıllı... O hekopter değil, helikopter. 

İlk hasta başını sallayıp, onayladı: 

—Haklısın... Senin gözlerin benden daha iyi görüyor. 


—Sana bu kayakların çok 'büyük olduğunu söylemiştim! 
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—Ne o beğenemediniz mi? Benden iyi temizlik yapan olur mu sanıyorsunuz? 


NİYE? 
Genç kadın eşine telefon edip, “Bu gece dışarda yemek yemek zorundayız” dedi. 


Ni ian Svig? —Aman Ahmet dikkat et, o pi-O neden öyle? ğ yano çok kıymetlidir, bir yeri çi- 


—Elektrikler kesik de ondan. 

—İyi ama bizim ocağımız gazlı. 

—Unuttun mu, şekerim ocağı yakmak için kullandığımız çakmak elektrikle çalışıyor. | 


zilmesin. 
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000000000000000000000 


BARİ BİR ŞEY BIRAKIN 


DEYİNCE ş Amerika'da gangsterler bir işadamını çırılçıplak 


soyup, soğana çevirmişlerdi. Adamcağız yolun ortasında öylece kalmamak için “Bari bir tek şey bırakın” diye yalvardı. 

Şef insaflı biriydi, hemen adamlarına dönüp emir verdi: 

-Şunun cikletini geri verin de istediği gibi çiğnesin, canı sıkılmasın. 


HANGİSİ DAHA İYİ 

Bir Fransız turist Orta Afrika'da geziyordu. Yerlilerden birine sordu. 

-Söyle bakalım, İngilizler mi daha iyi yoksa Fransızlar mı? 

Yerli bir an düşündü ve: 

“Tabii ki ingilizler dedi. 
Onların eti çok daha lezzetli. 


TM 


' —Sana kaç defa şu koltuğu tamir ettir demedim mi hanım? 


BOŞUNA UĞRAŞMA 


Akıl hastanesinde bir hasta, oldukça karışık bir çile yünü çözmeye uğraşıyordu. O sırada hastalar- dan biri yanına gelip, “Boşuna uğraşma” dedi. 

— Niçin? 

—Çünkü o ipin ucunu ben kestim. 


NASIL OLURMUŞ? 


İskoçyalı bir çift, lokantaya girmişti. 
Garson ne istediklerini sordu. Adam, “Bana bir biftek” dedi. 

Peki ya eşiniz? 

-Hayır o bir şey yemeyecek. 


Biftek geldi. Adam afiyetle yedikten sonra, yine garsonu çağırdı: 

“Bu defa da karıma bir biftek getirin. 

Garson kızmıştı: 

“İyi ama demin niye istemediniz. Sorduğum zaman 'o yemeyecek” demiştiniz. 

İskoçyalı fena halde sinirlenmişti. 

-Öyle dedim tabii, diye bağırdı. Bir tek takma dişle ikimiz aynı anda nasıl yemek yiyebiliriz? 


—Şu lambayı söndürür müsün Cemal? 


—Yeni şapkamı nasıl buldun? p 
E — 1 
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ŞAMPİYON ği 


Geldi diye sevindik A Sonbaharın sonu 

Bu sene yine 

Bizim takım olacak 
Kartopu şampiyonu 


LR) 


KAHVALTILIK “Xx 


Ben sana hep 
"YAĞ!" dedim kar 
Yine de 

Ekmeğimde seni değil 
Yağ yedim kar. 


N 


Niçin akçasın bilirim 
Rabbim emretmiş ezelden: Kar! 

Ak ol. 

Melekleri nöbete koymuş, Bulutlar karakol. 

Yanılıp renkli yağarsan Şimşeklerle, yıldırımlarla Savaşa hazır ol! 


EMAY VEYE SAYS AYN 


SO APA M5 Süs Sor 


Sab Sp 


yeti 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taj için gittiğim ilkokulun dördüncü sınıfına girmiştim. Sırailar arasında dolaşı- 
'yordum. Verdiğim yazılı bir denemeyi çocukların yapmasını izliyordum. Gözüm birden ona takıldı. Sıranın bir ucuna sanki ilişmiş gibi otur-. 
muştu. Zayıf, ince uzun bir yü-' zü, cin gibi zeki gözleri vardı. 
Yeniliğini çoktan kaybetmiş olan önlüğü, adeta siyahtan griye dönmüştü. Yazılının süresi yirmi dakikaydı. Kolumda: ki saate baktım. Henüz on dakika olmuştu. Cin bakışlı öğrenciye takıldım yine. Önünde durdum. Kâğıdını bitirmişti. 


“Öğretmenim, dım” dedi. 


“Bir daha okur musun,nasılolsa vaktin var” dedim. Peki anlamında başını sallayarak, yazdıklarına göz gezdirdi. Birkaç dakika da böyle geçti. Gidip öğretmen masasına oturdum. Bir iki dakika sonra, önüme gelip, 

“Tekrar okudum, artık size verebilir miyim bunu” dedi. 
Gülümsedim. 

“Senin ismin nedir bakayım?” dedim. 

“Salih” dedi. 

“Peki Salih, yerine geçebilirsin, verdiğin ödevi hemen okuyacağım.” 


tamamla- 


Konuşmamızla ilgilenen öğrencilerden bazıları bizi dinliyordu. 


“Vakit doluyor çocuklar, kâğıtlarınızı tamamlamaya acele edin” dedim. 


Sonra, aldığım ödeve göz gezdirdim. Eksiksiz yapmıştı. 
Gülümseyerek ona baktım. 
Vakit dolmadan başka verenler de oldu. Sonra hepsi getir- 


diler. Zil çaldı, sınıftan çıktım. 
Öğretmehler odaşında, kendi sınıf öğretmenlerini gördüm. 
Salih'i merak ediyordum. Sordum. 


“Onun ismi çalışkan Salih'- tir, ateş gibi çocuktur. Ailece geçimleri güç. Bir elinden tutan: olsa, sonuna kadar okur sanırım” dedi. İçimde, derinleşen, dipsiz gibi görünen bir duygu yer ediverdi hemen. 


Okuldan çıkıp, otobüs durağına doğru yürümeye başladım. Bir köşe dönüyordum, Salih'i gördüm. Yarı mahcup, yarı saygılı, yaklaşmak ister gibi, bir eda içindeydi. Yanıma geldi. Işıltılı ve aydınlık bir kişiliği vardı bu çocuğun. 


“Öğretmenim, dedi, sizinle konuşabilir miyim?” 


“Merhaba Salih, tabii, gel parka doğru yürüyelim, hava | da çok güzel.” 


Sabah kalktığım zaman, oldukça sıkıntılıydım. Öğleden sonranın, neşesine, katiyen inanmazdım. Ama, Salih'in yanında, oldukça neşelenmiştim. Bir sıraya oturduk. 


“Eee, delikanlı, anlat bakalım, ne konuşmak istiyorsun?” 


Bir an düşündü. Utanmak, çekinmek yoktu halinde. 


“Okumak için kitap isteyecektim sizden. Gazetede çocuk kitapları ilanı okudum. 
Ama çok pahalı, hiç alamıyorum. Eğer sizde varsa, okuyup geri veririm” Memnun, gülümsedim. 


“Birkaç gazete, çocuk kitapları basıyor, onlardan alıp sana getiririm. Eğer isim olarak bir yere yazarsan, daha iyi olur.” 

“Fakat para verip almayın, 


evinizde varsa istiyordum.” 


“Peki peki, anlıyorum. Bir bakayım, iki gün sonra yine okula geleceğim o zaman getiririm. Bugünkü yazılı kağıdını beğendim. Sorduğum her şeyi doğru yapmışsın. Sınıf öğretmenin de, senin iyi çalıştığını söyledi.” 


Oturduğu yerde, huzursuz bir şekilde kıpırdadı birden: 


“Söyle bakalım, yüksek öğrenime kadar okumak istiyor musun?” 


“Evet, fakat, kitaplar çok pahalıymış, ağabeyim okuyamayıp, işe girdi.” 

“Kaç kardeşsiniz Salih?” 


“Dört. Ben, en küçüğüm. 
Ama, okuyup doktor olacağım, babam hasta onu iyi etmek istiyorum.” 

“Neyi var?” 

Başını kaldırdı. Gözünü uzaklara dikti. Kaşları çatıldı. 
Sanki bu yaşta ihtiyar bir düşünürdü. Ona ilgim daha da artmıştı. 

“Verem hastalığını çekiyor. 
Çok zayıf, hep evde, annem, ablam, ağabeyim çalışıyorlar.” 


“Yaa, üzüldüm. Ama verem hastalığı artık öldürmüyor, tedavisi var, bak benim babam da tutulmuş, fakat geçirip iyi oldu. Nerede Oturuyorsunuz?” 

“Vefa'da. Ev arıyoruz, hem pahalı, hem bulamıyoruz, iki oda içindeyiz” 

“Bugün işim var, bir gün beni evinize götürür müsün, ailenle tanışmak istiyorum.” 

“Peki olur öğretmenim.” 


“Ben daha öğretmeniniz değilim, ileride bakalım neler olacak. Ama seni çalıştırırım, 


bize gelirsin, seni yatılı okul için hazırlarım, olur mu? Bizim ev çok büyük, bizde kalırsın, Boğaz'da oturuyoruz.” 


“Çok teşekkür ederim.” 
“Annen izin verir mi?” 
“Verir ya öğretmenim.” 


“Bana abla da diyebilirsin, senin ablan kaç yaşında?” 


“Yirmiden fazla galiba. Annem otelde çalışıyor, ağabeyim fabrikada, öteki küçük ağabeyim de orta birde, ama okumayacağım deyip duruyor.” 

“Peki Salih, bana ev adresinizi ver, cumartesi size geleceğim.” 

“Siz bu parka gelin, sizi gelir buradan alırım, saat kaçta gelirsiniz?” 

“Dur bakayım, o gün öğleden sonra işim yok, saat ikide olur, haydi şimdi gitmem gerek, çok çalış olur mu? Haydi hoşça kal.” 

“Peki öğretmenim, güle gü- 
*** 

Salih ve ailesiyle ilgimi sürdürdüm. Aradan dört yıl geçti. 

Salih şimdi lise birde okuyor. 

Bir gün ziyaretlerine gitmiştim. Evlerinde bir telaş vardı. 


le. 


Babası ölmüştü. 

Aile yine o daracık evde sıkış tepiş oturmaktaydılar. Bir bayram günü Salih beni ziyarete geldi. Evde yoktum. Annemle üç saat oturarak beni beklemiş. En meşhur baklavacıdan, bir kutu almış. Taşınma problemimiz için yardım etmek istediğini ağabeysinin de yardıma geleceğini söylemiş. 
Annem, benim şehir dışında olduğumu söylediği bir gün, yatılı okul sınavı için çalışma- ya gelmiş. Fen dersleri kuvvetli olduğu için, fen lisesine girmeyi arzuluyordu. Ama ne yazık ki başaramadı. Yine de Salih, her yıl sınıfın iftiharı olarak, başarı belgeleriyle geçmeye devam etti. Yeni taşındığımız evin adresini vermiştim. Bir cumartesi kalma- ya geldi. Yine eli doluydu. Ne kadar Israr etsem, eli boş gelmiyordu. İki gün onun dersleriyle ilgilendim. Anneme evde yapılacak iş var mı diye sormuş. Çarşıya gitmek, aşağı- dan odun çıkarmak, kömür kırmak istemiş. Onun kadar kadirşinas çocuk görmemiştim. 


Ona kitap veriyordum. Okumayı aşılamıştım. İyi de resim yapıyordu. Gelecekte başarılı ve kişilik sahibi bir insan olacağından eminim. 
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MANDRAKE'NİN 
EVİNDE 
OTURMAYA 

NE DERSİNİZ? 


Ünlü resimli roman kahramanı Mandrake'nin Xanadu adlı masal ev 


şimdi gerçekleşti 
Amerika'da inşa edilen ev robotlarla idare ediliyor İçinde “yok” yok! 


obotlar da artık çok olmaya başladılar. Bilim adamlarına bakarsak yakında, ne yiyip ne içeceğimize dahi robotlar karar verecek. Bütçeyi onlar ayarlayacak. Misafirleri karşılayacak, hattâ müzik dinlemek istediğimiz zaman bile türünü onlar seçecek. Kısaca söylemek gerekirse galiba bu gidişle, ev hayatı çekilmez bir hâle gelecek. 

Bilim adamları, kurgubilim filmlerinden görmeye, resimli romanlarda okumaya alıştığımız hayat şeklini gerçekleştirme yolunda hızlı adımlar atıyor. 


İçindekileri robotların yöneteceği evin hazırlandığı yer Amerika Birleşik Devletleri'nde, Florida'da. Yapımı henüz tümüyle bitirilmiş değil ama, işin çoğu gitmiş azı kalmış. Yani tarnamlanmak üzere. İnsamn ev demeye dili- nin varmadığı bu garip şeyi hazırlayan Kişi ise, Yale Üniversitesi Mimarlık Fa. 
kültesi öğretim üyelerinden Roy. 
E.Mason. 


Modern mimari ile en ileri teknoloji- nin karışımı bu garip yapıya Xanadu ismi verilmiş. Ünlü resimli roman kahramanı Mandrake'nin masal şatosu- nun da Xanadu olduğunu söylemekte yarar var. Yani yapılan gerçekten de kurgebHim romanlarından esinlenerek yapılıyor. 


Roy E.Mason Xanadu'yu yaparken dev balonlar kullandı. Balonların üstü- ne poliüretan köpüğü sıktı. Bu madde sertleşince balonları, havalarını boşaltarak çıkarttı. Sonunda, Florida güneşinden parlayan kubbeleri ile uzay filmlerindekileri andıran bir garip şey ortaya çıktı. 

Buraya gelenleri, Yıldızlar Savaşı filmindekine benzeyen madeni sesli küçük bir robot karşılıyor. Yaklaşık 
560. metrekarelik bir yer kaplayan 15 
bölümlük yapının iç sıcaklığını, hava durumuna ve güneşin geliş açısına göre bir elektronik beyin ayarlıyor. 


Mutfakta işler bilgisayarla yürüyor. 
Ne yiyip-içileceğini yine bilgisayar kafarlaştırıp, dükkânlara gerekli malzemenin siparişini veriyor. Tabii o da, 


.genel bütçeyi düzenleyip ne iş için, 


nereye, ne kadar para harcanması gerektiğini belirleyen elektronik beyine bağlı olarak çalışıyor. 


Görünüşünde alışılmış düz hatlar yerine, yumuşak eğri çizgilerin hâkim olduğu yapıda çocuklar için bir eğitim bölümü bulunuyor. Buradaki elektronik beyin çocuklara hem gerekli bilgileri veriyor, hem de onlara çeşitli oyunlarla vakit geçirme imkânı sağlıyor. 

Çok geniş banyo dairesi ise başlıbaşına bir'âlem. Duvarda çağlayanlar, sahile vuran dalgaların görüntülerinin seyredildiği video ekranı bulunuyor. 
Küvetin ortasında, üstünde çeşitli içeceklerin durduğu masa var, Banyonun sıcaklığını ise, isteğe göre bir bilgisayarın ayarladığını söylemek gereksiz., 


Evin hırsızlara karşı korunması için bir sürü önlem alınmış. Zaten yatak odasında, yatağınıza uzandığınız anda bile evin her yanını kontrol edebileceğiniz kapalı devre televizyon siste- mi var. 


Bu garip binanın yapımı için bugüne kadar yaklaşık 80 milyon lira harcandı. Roy E.Mason, Xanadu'nun, örnek bir yapı olduğu için bu kadar pahalıya malolduğunu söylüyor ve 15 yıl kadar sonra bu tip yapıların yaklaşık 
20 milyon liraya inşa edilebileceğini 
özellikle belirtiyor. 


işin doğrusu şu ki; oldukça pahalı- ya çıkmasına rağmen Xanadu'da gerçekten akla gelebilecek her türlü konfor var. Yalnız bütün mesele, insanın bu şartlar altında rahat edip edemeyeceği sorusunun cevabında düğümleniyor. Öyle ya, alış-verişinizi yöneten, yemek düzeninizi belirleyen, hattâ kahvaltıda yiyeceğiniz peynir cinsini bile seçen, bunlarla da yetinmeyip, müzik dinlemek istediğinizde duygularınızı, düşüncelerinizi kontrol altında tutan bilgisayarlarla, robotlarla.günün 24 saati burun buruna yaşamak herkesin tahammül edeceği bir şey olmasa gerek. 


47 


FENA COCUK 


Meklep'en kacıy 'rsun 
Dersi dinlemiy rsun 
Deniz kenarına gidip 
Balık tu'uy rsun 


Zil çalar ca'ına? 
Eve k isuv sur 
Yemeğini yemeden 
Bahceye gidiy rsun 


Kusları vuruv rsun 
Güllerik parıy rsun Çimenlere basıy rsun 
Sen ne fena c ıwuksun 


Cumhur DİZMAN 
MALATYA 


Erhan SANDIK/AFYON 


da, ARKADAŞLIK 


Ondan güzel birşey, bulunmaz dünyada 

Ne parayla alınır, ne kârla satılır 

Sevincini paylaşan, gözyaşına ortak Yağmurda şemsiye, karanlıkta ışık 

Her uzanan elin ardından, tatlı bir arkadaşlık. 


/ 
Yaşar YAVUZ-ISPARTA 


Nebahat SERT- ESKİŞEHİR 


CANIM ÖĞRETMENİM 


Canım kadar kıymetli 

Kalbim kadar değerlisin 

Sen bizim için en önemli kişisin Canım öğretmenim benim. 


Bilgi öğüt verirsin 

Doğru yolu gösterirsin Kötülüğü sevmezsin 
Canım öğretmenim benim. 


Muzaffer ESEN 
KÜTAHYA 


İbrahim, Mehmet, Ayşenur, Nurten, Fadime, Levent, T.Kudret ve Yusuf/AFYON 


e 


e n 
Cem IRMAK-SİVAS 
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YALNIZLIK 


Tek başına yaşayan 
Dünyadan zevk almayan 
Hiç umudu olmayan 

Bir insan var ki benim. 


“**» 


Kafamda anılarla 
Bu hayat fırtınasında Şaşkınlığa uğramış 


) fr i z 
Nesrin Bircan'dan, Bir insan var ki benim 


Antalya'da “Xx 4 
oturan ailesi için 


Sanki hayat kavgam bitmiş. 
İçimdeki ümit sönmüş 

Kalbim çarpsa da çoktan ölmüş. 
Bir irsan var ki benim. 


“xx 


Terk edilmiş yalnızlığa 

Sanki mahkumum acıya Ni ai iç 

Küvuşmadan muradına ava Halil BAKIR,AANKARA Bir insan var ki benim. 


BENİM 
CANIM ÖĞRETMENİM 


Güneş gibi aydınlık veren, Bütün bilgileri beynimize seren Çalışmamıza sevinciyle giren Benim canım öğretmenim. 


Kalemi bile tutamazdık. 
Yazıları da okuyamazdık Sonradan okuyup, yazdık Benim canım öğretmenim 


Öğretmenimle öğünüyorum Öğretmenimle aydınlığı görüyorum Öğretmenimle sevinip çalışıyorum Benim canım öğretmenim. 


Yılgör DEMİRTAŞ 
AYDIN 


Mehmet ERGÜN 
İNEGÖL/BURSA 


ÖĞRETMENİM 


Okula varınca tanıdım seni, Sevgin ve saygın kapladı içimi, Seninle büyüdüm, erdim eriştim, Verdiğin ışıkla piştim geliştim Bahçede fidandım böyle yetiştim Kişiliğimle. her şeyimle berrak. 
Yurdumun ikinci güneşi sensin Bilginin sönmeyen ateşi sensin Insanlığın dostu, kardeşi sensin Seninle aydınlandı her yerde şafak Bahar seninle. yaz seninle gelir Gösterilen saygı bence az gelir Başlar üstünde taşısak az gelir Azdır ne söylesek Sizlere... 


İsmail KARA 
KASTAMONU 


ESKİMO balık avlayacağı yere ayı p Eskimonun başı, orta- (o ile karşılaşmadan ulaşa- BILMECE bileceğini gösterirseniz, 


e. onu dertten kurtarmış Hangi yoldan giderse, olacaksınız. 


lıkta dolaşan ayı ile dert- 


ÇÖP BİLMECE 
Her şekil, bütün bilmece içinde aynı harfin yerine kullanılmış. Önce soruların tümünü dikkatle 

okur ve doğru olarak ce- 
. vapladığınızdan emin ol-Birbirine duğunuz birini yerine yatemas zarsanız, şekillerden baeden ay- zılarının harf karşılıklarını nı renk üç öğrenebilirsiniz. Bu da karedeki diğer soruları cevaplansayıların dırmanızı kolaylaştırır. 
toplamı . Soldan sağa: 3. Boyunbağı 
20 ediyor. 1. İki yanında ağırlıklar bu- O 4. Kat kat yaprakları olan 
Bu üç ka- lunan bir demir çubuktan bir sonbahar ve kış sebzesi. 
re hangi- meydana gelmiş spor âleti. 5. Çay-kahve bardağı. 
leri? 2. Ev içinde giyilen rahat 6. Düz çizgi çizmeye yaraayakkabı. 
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Şifreli sayılar 


Bu işlemlerde rakam yerine şekil kullanılmış. Hangi şeklin hangi sayı yerine kullanıldığı bulununca bütün işlemler doğru çikiyor. Elimizdeki ipucuna göre soldan sağa en alt sıradaki toplamanın sonucu 6052. 


Böylece, 2,5,6 ve 0 yerine 


kullanılan şekillerin hangile- Dikkatinizi ölçün ri olduğunu öğrendiniz. Bu i EE ni iie Hi şekilleri gördüğünüz yerlere İki resmin ilk bakışta aynı gibi görünmesi si- 


sayı değerlerini yazdıktan zi aldatmasın. Çünkü aralarında tam sekiz fark 


sonra yukarıdan aşağı en var. Deneyin bakalım bu farkları ne kadar süresoldaki toplamaya bakarsa- P 


nız bir şeklin daha sayı de- g8 de bulacaksınız. 
ğerini hemen anlayacaksı- e e ke 

nız. Bu şeklin olduğu yerlere 

de rakam karşılığını yazdınız mi, yavaş yavaş bulmacayı çözebileceksiniz. 
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Trura1iY ZINJSUHT AN 


Ne dersiniz? 


En üst sırada binalarda de resimler bulunan bölümçatı örtüsü olarak kulanılan lere bu resimlerin ne oldu- bir yapı malzemesinin ismi ğunu yazarsanız saklı keligizli. meyi daha kolay bulacaksı- 
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